
Deze	dagelijkse	bijbelteksten
worden	tijdens	het
middaggebed	in	Taizé
gelezen.	De	verwijzing	geeft
een	wat	langere	tekst	aan.

Bijbelteksten	voor	elke	dag
OKTOBER	2025
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Paulus	schreef:	Maak	mij

dan	volmaakt	gelukkig	door	eensgezind
te	zijn,	één	in	liefde,	één	in	streven,	één
van	geest.	Handel	niet	uit	geldingsdrang
of	eigenwaan.
	

De	Heer	zegt:	Ik	vervul	mijn
volk	met	een	geest	van	mededogen	en
inkeer.	Ze	zullen	zich	weer	naar	mij
wenden,	door	degene	die	ze	hebben
doorstoken.	Op	die	dag	zal	er	een	bron
ontspringen	waarin	mijn	volk	haar	zonde
en	onreinheid	kan	afwassen.
	

Paulus	schreef:	Ik	ben	ervan
overtuigd	dat	dood	noch	leven,	noch
krachten,	heden	noch	toekomst,	hoogte
noch	diepte,	of	wat	er	ook	maar	in	de
schepping	is,	ons	zal	kunnen	scheiden
van	de	liefde	van	God,	die	hij	ons
gegeven	heeft	in	Christus	Jezus.
	

Jezus	zei:	Ik	zal	de	Vader
vragen	jullie	een	andere	pleitbezorger	te
geven,	die	altijd	bij	je	zal	zijn:	de	Geest
van	de	waarheid.
	

Schaam	je	er	dus	niet
voor	om	van	onze	Heer	te	getuigen;
schaam	je	ook	niet	voor	mij,	die	omwille
van	hem	gevangenzit,	maar	deel	in	het
lijden	voor	het	evangelie,	met	de	kracht
die	God	je	geeft.
	

Mijn	hart	zegt	u	na,	Heer:
“Zoek	mijn	nabijheid!”	Uw	nabijheid,
Heer,	wil	ik	zoeken.
	

Ik	vind	grote	vreugde	in	de
Heer,	mijn	hele	wezen	jubelt	om	mijn
God.	Hij	deed	mij	het	kleed	van	de
bevrijding	aan.
	

Jezus	zei	tegen	Marta:
Marta,	Marta,	je	bent	zo	bezorgd	en	je
maakt	je	veel	te	druk.	Er	is	maar	één
ding	noodzakelijk.
	

Het	evangelie	is	Gods
reddende	kracht	voor	allen	die	geloven.
	

Bedenk	hoe	groot	de	liefde
is	die	de	Vader	ons	heeft	geschonken!
Wij	worden	kinderen	van	God	genoemd,
en	dat	zijn	we	ook.
	

Jezus	zegt:	Blijf	in	mij,	dan
blijf	ik	in	jullie.	Een	rank	die	niet	aan	de
wijnstok	blijft,	kan	uit	zichzelf	geen
vrucht	dragen.	Zo	kunnen	jullie	geen
vrucht	dragen	als	jullie	niet	in	mij	blijven.
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Jezus	zei	tegen	de	door
hem	genezen	Samaritaan,	die
terugkeerde	om	hem	te	danken:	Sta	op
en	ga.	Uw	geloof	heeft	u	gered.
	

Dit	zegt	de	Heer:	Wees	mij
gehoorzaam,	dan	zal	ik	jullie	God	zijn	en
zullen	jullie	mijn	volk	zijn.	Volg	steeds	de
weg	die	ik	jullie	wijs,	daar	zullen	jullie
wél	bij	varen.
	

Jezus	zegt:	Niemand	kan	bij
mij	komen,	tenzij	de	Vader	die	mij
gezonden	heeft	hem	bij	me	brengt,	en	ik
zal	hem	op	de	laatste	dag	tot	leven
wekken.
	

Wie	zich	met	de	Heer
verenigt	wordt	met	hem	één	geest.
	

Jezus	zegt:	Als	je
aalmoezen	geeft,	laat	dan	je	linkerhand
niet	weten	wat	je	rechterhand	doet.	Zo
blijft	je	aalmoes	in	het	verborgene,	en
jullie	Vader,	die	in	het	verborgene	ziet,
zal	je	ervoor	belonen.
	

De	Heer	zegt:	Mijn	volk,
wat	heb	ik	je	misdaan?	Waarmee	heb	ik
je	gekweld?	Antwoord	mij!	Ik	heb	je
weggeleid	uit	de	slavernij.	Ken	je	de
gerechtigheid	van	de	Heer	niet	meer?
	

Jezus	zei	tot	zijn	leerlingen:
Wanneer	ze	jullie	beschuldigen,	vraag	je
dan	niet	bezorgd	af	hoe	je	je	moet
verdedigen	of	wat	je	moet	zeggen,	want
de	heilige	Geest	zal	jullie	op	dat	moment
ingeven	wat	je	moet	zeggen.
	

Jezus	zegt:	Zal	God	niet
zeker	recht	verschaffen	aan	hen	die	dag
en	nacht	tot	hem	roepen?
	

Toen	Jezus	langs	het	Meer
van	Galilea	liep,	zag	hij	Simon	en
Andreas,	de	broer	van	Simon,	die	hun
netten	uitwierpen	in	het	meer;	het	waren
vissers.	Jezus	zei	tegen	hen:	“Kom,	volg
mij!	Ik	zal	van	jullie	vissers	van	mensen
maken.”
	

Paulus	schreef:	Probeer	ik
mensen	te	overtuigen	of	God?	Probeer	ik
soms	mensen	te	behagen?	Als	ik	dat	nog
altijd	zou	doen,	zou	ik	geen	dienaar	van
Christus	zijn.
	

Jezus	zegt:	Niemand	kan
iets	uit	de	hand	van	mijn	Vader	roven,	en
de	Vader	en	ik	zijn	één.
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Wanneer	je	de
beschuldigende	vinger	uitbant,	wanneer
je	de	hongerige	schenkt	wat	je	zelf	nodig
hebt,	dan	zal	je	licht	in	het	donker
schijnen,	je	duisternis	wordt	als	het	licht
van	het	middaguur.
	

Vergeld	geen	kwaad	met
kwaad,	en	als	u	wordt	uitgescholden,
scheld	dan	niet	terug;	zegen	juist,	want
daartoe	bent	u	geroepen.
	

Dit	zegt	de	Heer:	Zie,	ik	ga
iets	nieuws	verrichten,	nu	ontkiemt	het	–
heb	je	het	nog	niet	gemerkt?	Ik	baan	een
weg	door	de	woestijn,	en	mijn	volk	zal
mijn	lof	verkondigen.
	

Paulus	schreef:	Ik	heb	de
goede	strijd	gestreden,	het	geloof
behouden.	Nu	wacht	mij	de	krans	van	de
gerechtigheid	die	de	Heer	aan	mij	zal
geven.
	

God	zei	tot	Ezechiël:
Onthoud	alles	wat	ik	je	zal	zeggen,
luister	er	aandachtig	naar.	Ga	naar	je
landgenoten	om	te	profeteren.
	

God	geeft	de	vermoeide
kracht,	de	machteloze	geeft	hij	macht	in
overvloed.
	

Johannes	de	Doper	zei	over
Jezus:	Na	mij	komt	iemand	die	meer	is
dan	ik,	want	hij	was	er	vóór	mij.
	

Paulus	schreef:	U	hebt	de
Heer	nagevolgd:	onder	zware
beproevingen	hebt	u	het	woord
ontvangen	met	de	vreugde	van	de	heilige
Geest.
	

Christus	heeft	zijn	leven
voor	ons	gegeven.	Daarom	horen	ook	wij
ons	leven	te	geven	voor	onze	broeders	en
zusters.
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