
Deze	dagelijkse
bijbelteksten	worden	tijdens
het	middaggebed	in	Taizé
gelezen.	De	verwijzing	geeft
een	wat	langere	tekst	aan.

Bijbelteksten	voor	elke	dag
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Johannes	schreef:	Ik	zag

een	onafzienbare	menigte,	die	niet	te
tellen	was,	uit	alle	landen	en	volken,
van	elke	stam	en	taal.	Ze	bogen	zich
diep	neer	en	aanbaden	God.
	

Of	we	nu	leven	of
sterven,	we	zijn	altijd	van	de	Heer.
Want	Christus	is	gestorven	en	weer	tot
leven	gekomen	om	te	heersen	over	de
doden	en	de	levenden.
	

Baan	voor	de	Heer	een
weg	door	de	woestijn,	effen	in	de
wildernis	een	pad	voor	onze	God.
	

Toen	veel	leerlingen	van
Jezus	weggingen,	vroeg	hij	aan	de
twaalf:	“Willen	jullie	soms	ook
weggaan?”	Petrus	gaf	antwoord:
“Naar	wie	zouden	we	moeten	gaan,
Heer?	U	spreekt	woorden	die	eeuwig
leven	geven.”
	

Jezus	zegt:	Degene	die	bij
me	komt,	naar	mijn	woorden	luistert
en	ernaar	handelt,	lijkt	op	iemand	die
bij	het	bouwen	van	zijn	huis	een	diep
gat	groef	en	het	fundament	op
rotsgrond	legde.
	

Duisternis	bedekt	de
aarde	en	donkerte	de	naties,	maar
over	jou	schijnt	de	Heer,	zijn	luister	is
boven	jou	zichtbaar.
	

Wij	zijn	voor	eens	en	altijd
geheiligd,	door	het	offer	van	het
lichaam	van	Jezus	Christus.
	

Mozes	zei	tot	het	volk:
Wees	niet	bang,	wacht	rustig	af.	Dan
zult	u	zien	hoe	de	Heer	vandaag	nog
zal	redden.
	

Moge	de	Heer	uw	wil
en	verlangen	richten	op	Gods	liefde	en
Christus’	standvastigheid.
	

De	Heer,	uw	God,	is	een
God	van	liefde.	Hij	zal	u	niet	verlaten.
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Heer,	u	hebt	mijn	klacht
veranderd	in	een	dans.	Mijn	ziel	zal
voor	u	zingen	en	niet	zwijgen.	Mijn
God,	u	wil	ik	eeuwig	loven.
	

De	Heer	steunde
degenen	die	het	evangelie	van	de	Heer
Jezus	bekend	maakten,	zodat	veel
mensen	overgingen	tot	het	geloof	in	de
Heer.
	

Voor	zijn	lijden	zei	Jezus
tot	zijn	leerlingen:	Ik	zal	de	Vader
vragen	jullie	een	andere	pleitbezorger
te	geven,	die	altijd	bij	je	zal	zijn:	de
heilige	Geest.
	

Jezus	leerde	zijn
leerlingen	dat	de	Mensenzoon	veel	zou
moeten	lijden	en	door	hogepriesters
en	de	schriftgeleerden	verworpen	zou
worden,	en	dat	hij	gedood	zou	worden,
maar	drie	dagen	later	zou	opstaan
	

Elke	ochtend	wekt	de
Heer	mijn	oor,	zodat	het	toegerust	is
om	aandachtig	te	horen.
	

Jezus	zei	tot	zijn
leerlingen:	Jullie	zullen	worden
vervolgd	omwille	van	mijn	naam.
Bedenk	wel	dat	jullie	je	verdediging
niet	moeten	voorbereiden.	Want	ik	zal
jullie	woorden	van	wijsheid	schenken.
	

Mozes	sprak	tot	het
volk:	Het	is	niet	omdat	u	talrijker	was
dan	de	andere	volken	dat	de	Heer	u
lief	kreeg	en	uitkoos,	maar	omdat	hij	u
liefhad.
	

Ontwaak,	jullie	daar	in
het	stof,	en	jubel!	De	aarde	brengt
haar	schimmen	weer	tot	leven.
	

Ontmoedigd	ging	Elia
liggen	en	viel	in	slaap.	Een	engel
raakte	hem	aan	en	zei:	“Sta	op	en	eet
wat,	anders	is	de	reis	te	zwaar	voor
je.”	Elia	stond	op,	en	toen	hij	had
gegeten	en	gedronken	liep	hij,
gesterkt	door	dit	voedsel,	tot	hij	bij	de
berg	van	God	kwam.
	

Laat	u	bij	het	bidden
leiden	door	de	Geest,	iedere	keer	dat	u
bidt;	blijf	waakzaam	en	bid
voortdurend	voor	heel	Gods	volk.
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Paulus	schreef:	Toen	ik
kwam	om	u	het	geheim	van	God	te
verkondigen,	beschikte	ik	niet	over
uitzonderlijke	welsprekendheid	of
wijsheid.	Ik	had	besloten	u	geen
andere	kennis	te	brengen	dan	die	over
Jezus	Christus	–	de	gekruisigde.
	

Jezus	zegt:	Zoek	het
koninkrijk	van	God,	en	de	andere
dingen	zullen	je	erbij	gegeven	worden.
	

De	misdadiger	die
naast	Jezus	gekruisigd	was,	zei:
“Jezus,	denk	aan	mij	wanneer	u	in	uw
koninkrijk	komt.”	Jezus	antwoordde:
“Nog	vandaag	zul	je	met	mij	in	het
paradijs	zijn.”
	

De	Heer	zei	tegen
Abraham:	“Trek	weg	uit	je	land,
verlaat	je	familie,	verlaat	ook	je	naaste
verwanten,	en	ga	naar	het	land	dat	ik
je	zal	wijzen.”	Abraham	ging	weg,
zoals	de	Heer	hem	had	opgedragen.
	

Laat	ieder	van	u	de	gave
die	hij	van	God	gekregen	heeft,
gebruiken	om	de	anderen	daarmee	te
helpen,	zoals	het	goede	beheerders
van	Gods	veelsoortige	gaven	betaamt.
	

Wie	overvloedig	zaait,
zal	overvloedig	oogsten.	God	heeft	lief
wie	blijmoedig	geeft.
	

Jezus	zegt:	Hoed	je	voor
iedere	vorm	van	hebzucht,	want
iemands	leven	hangt	niet	af	van	zijn
bezittingen,	zelfs	niet	wanneer	hij	die
in	overvloed	heeft.
	

Na	het	lijden	dat	de
dienaar	van	de	Heer	moest	doorstaan,
zag	hij	het	licht	en	werd	met	kennis
verzadigd.	Mijn	rechtvaardige	dienaar
verschaft	velen	recht,	hij	neemt	hun
wandaden	op	zich.
	

Jezus	zegt:	Ik	verzeker
jullie:	wie	zichzelf	vernedert	en	wordt
als	een	kind,	die	is	de	grootste	in	het
koninkrijk	van	de	hemel.
	

Jezus	zei	tot	zijn
leerlingen:	Jullie	moeten	klaarstaan,
want	de	Mensenzoon	komt	op	een
tijdstip	waarop	je	het	niet	verwacht.
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