
Deze	dagelijkse
bijbelteksten	worden	tijdens
het	middaggebed	in	Taizé
gelezen.	De	verwijzing	geeft
een	wat	langere	tekst	aan.

Bijbelteksten	voor	elke	dag
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Zend	uw	licht	en	uw

waarheid,	God,	laten	zij	mij	geleiden.
	

Alle	volken	zullen	zeggen:
“Laten	we	optrekken	naar	de	berg	van
de	Heer.	Hij	zal	ons	de	weg	wijzen.”
	

U	kent	de	liefde	die	onze
Heer	Jezus	Christus	heeft	gegeven:	hij
was	rijk,	maar	is	omwille	van	u	arm
geworden	opdat	u	door	zijn	armoede
rijk	zou	worden.
	

Paulus	schreef:	Nu	kijken
we	nog	in	een	wazige	spiegel,	maar
straks	staan	we	oog	in	oog.	Nu	is	mijn
kennen	nog	beperkt,	maar	straks	zal	ik
volledig	kennen,	zoals	ik	zelf	gekend
ben.
	

De	Heer	talmt	niet.	Hij
doet	zijn	volk	recht	en	geeft	het
vreugde	door	zijn	barmhartigheid.
	

De	dag	zal	komen	–
spreekt	de	Heer	–	dat	ik	de	belofte	die
ik	mijn	volk	heb	gedaan,	gestand	zal
doen.	Ik	zal	een	rechtmatige	telg	laten
ontspruiten,	die	recht	en
gerechtigheid	zal	handhaven.
	

De	geest	van	de	Heer
zal	op	de	Messias	rusten.	Zijn	oordeel
stoelt	niet	op	uiterlijke	schijn,	noch
grondt	hij	zijn	vonnis	op	geruchten.
Over	de	zwakken	velt	hij	een
rechtvaardig	oordeel,	de	armen	in	het
land	geeft	hij	een	eerlijk	vonnis.
	

Gezegend	zij	de	God	en
Vader	van	onze	Heer	Jezus	Christus,
die	ons	met	talrijke	geestelijke
zegeningen	heeft	gezegend.
	

Velen	zeggen:	“Wie	maakt
ons	gelukkig?”	Heer,	laat	het	licht	van
uw	gelaat	over	ons	schijnen.
	

De	Heer	zegt:	De	dag	zal
komen	dat	ik	mijn	volk	verlos.	Zijn
naam	zal	zijn	“De	Heer	is	onze
gerechtigheid”.
	

Heer,	u	komt	ieder
tegemoet	die	van	harte	rechtvaardig
handelt,	die	uw	weg	gaat,	met	u	voor
ogen.
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Christus	nam	de	gestalte
aan	van	een	slaaf.	En	als	mens
verschenen,	heeft	hij	zich	vernederd
en	werd	gehoorzaam	tot	in	de	dood	–
de	dood	aan	het	kruis.	Daarom	heeft
God	hem	hoog	verheven	en	hem	de
naam	geschonken	die	elke	naam	te
boven	gaat.
	

Altijd	als	ik	roep,	Heer,
bent	u	nabij;	u	zegt	mij:	«Wees	niet
bang.»
	

Jezus	zei	over
Johannes	de	Doper:	Hij	is	degene	over
wie	geschreven	staat:	Let	op,	ik	zend
mijn	bode	voor	je	uit,	hij	zal	een	weg
voor	je	banen.
	

Reikhalzend	kijk	ik	naar
u	uit,	Heer,	zelfs	’s	nachts	verlang	ik
naar	u.
	

Heer,	weid	uw	volk,	uw
geliefde	kudde	die	eenzaam	leeft	in
het	woud.
	

In	de	hoop	zijn	we
gered.	Als	we	echter	nu	al	zouden	zien
waarop	we	hopen,	zou	het	geen	hoop
meer	zijn.	Maar	als	wij	hopen	op	wat
nog	niet	zichtbaar	is,	blijven	we	in
afwachting	daarvan	volharden.
	

Juich,	hemel!	Jubel,
aarde!	De	Heer	heeft	zijn	volk
getroost,	hij	heeft	zich	over	de	armen
ontfermd.
	

God	heeft	zijn	Zoon	niet
naar	de	wereld	gestuurd	om	een
oordeel	over	haar	te	vellen,	maar	om
de	wereld	door	hem	te	redden.	Over
wie	in	hem	gelooft	wordt	geen	oordeel
uitgesproken.
	

Maria	zei:	Wie	honger
heeft	overlaadt	de	Heer	met	gaven,
maar	rijken	stuurt	hij	weg	met	lege
handen.
	

Een	engel	zei	tot
Jozef:	Maria	zal	een	zoon	baren.	Geef
hem	de	naam	Jezus,	want	hij	zal	zijn
volk	bevrijden	van	hun	zonden.
	

U	doet	er	goed	aan	uw
aandacht	altijd	op	de	woorden	van	de
profeten	gericht	te	houden,	als	op	een
lamp	die	in	een	donkere	ruimte
schijnt,	totdat	de	dag	aanbreekt	en	de
morgenster	opgaat	in	uw	hart.
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De	engel	zei	tot
Zacharias,	de	vader	van	Johannes	de
Doper:	Je	vrouw	zal	je	een	zoon	baren.
Hij	zal	groot	zijn	in	de	ogen	van	de
Heer.	Hij	zal	vervuld	worden	met	de
heilige	Geest,	en	hij	zal	velen	uit	Gods
volk	tot	de	Heer	brengen.
	

Dat	is	onze	God!	Hij	was
onze	hoop:	hij	zou	ons	redden.	Juich	en
wees	blij:	hij	heeft	ons	gered!
	

KERSTMIS		Toen	de
herders	het	kind	Jezus	in	de	voederbak
zagen,	vertelden	ze	wat	hun	over	dat
kind	was	gezegd.	Allen	die	het
hoorden	stonden	verbaasd,	maar
Maria	bewaarde	al	deze	woorden	in
haar	hart	en	bleef	erover	nadenken.
	

In	uw	hand,	Heer,	liggen
mijn	lot	en	mijn	leven,	bevrijd	mij	uit
de	greep	van	mijn	vijanden	en
vervolgers.	Laat	het	licht	van	uw
gelaat	over	mij	schijnen,	toon	uw
trouw	en	red	uw	dienaar.
	

God	is	licht,	er	is	in	hem
geen	spoor	van	duisternis.	Als	we	onze
weg	in	het	licht	gaan,	dan	zijn	we	met
elkaar	verbonden.
	

Laat	Christus’
woorden	in	al	hun	rijkdom	in	u	wonen.
	

De	Heer	zegt:	Ik	laat	de
vrede	als	een	rivier	naar	mijn	volk	toe
stromen.	Wat	jullie	dan	zien,	zal	je
hart	verblijden.
	

Johannes	schreef:	Wat	wij
gezien	en	gehoord	hebben,
verkondigen	we	ook	aan	u,	opdat	ook	u
met	ons	verbonden	bent.	En
verbonden	zijn	met	ons	is	verbonden
zijn	met	de	Vader	en	met	zijn	Zoon
Jezus	Christus.
	

God	had	de	wereld	zo
lief	dat	hij	zijn	enige	Zoon	heeft
gegeven,	opdat	iedereen	die	in	hem
gelooft	niet	verloren	gaat,	maar
eeuwig	leven	heeft.
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