
Deze	dagelijkse
bijbelteksten	worden	tijdens
het	middaggebed	in	Taizé
gelezen.	De	verwijzing	geeft
een	wat	langere	tekst	aan.

Bijbelteksten	voor	elke	dag
JANUARI	2026
1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	
9	

10	

11	

	
Sta	op	en	schitter,	je	licht

is	gekomen,	over	jou	schijnt	de	luister
van	de	Heer.	Volken	laten	zich	leiden
door	jouw	licht,	koningen	door	de
glans	van	je	schijnsel.
	

Gods	licht	zal	over	ons
opgaan	en	verschijnen	aan	allen	die
leven	in	duisternis	en	verkeren	in	de
schaduw	van	de	dood,	zodat	we	onze
voeten	kunnen	zetten	op	de	weg	van
de	vrede.
	

Dit	zegt	de	Heer:	Ik	zal	u
redden	en	u	gezegend	laten	zijn.	Vrees
dus	niet.
	

Toen	de	magiërs	de
ster	zagen,	werden	ze	vervuld	van
diepe	vreugde.	Ze	gingen	het	huis
binnen	en	vonden	het	kind	met	Maria,
zijn	moeder.	Ze	wierpen	zich	neer	om
het	eer	te	bewijzen.
	

God,	u	houdt	mij	aan	de
hand	en	leidt	mij	volgens	uw	plan.
Naast	u	wens	ik	geen	ander	op	aarde.
	

De	volken	zullen	in	het
licht	van	Christus	leven	en	de
koningen	op	aarde	betuigen	hem	hun
lof.
	

Jezus	vroeg	aan	blind
iemand:	“Wat	wilt	u	dat	ik	voor	u
doe?”	Hij	antwoordde:	“Rabboeni,	zorg
dat	ik	weer	kan	zien.”	Jezus	zei	tegen
hem:	“Ga	heen,	uw	geloof	heeft	u
gered.”	En	meteen	kon	hij	weer	zien
en	hij	volgde	hem	op	zijn	weg.
	

Jezus	zegt:	Ik	ben	het
brood	dat	leven	geeft.
	

Christus	is	onze	vrede,	hij
die	de	muur	van	vijandschap	tussen	de
volken	heeft	afgebroken	en	hen	door
het	kruis	in	één	lichaam	met	God
verzoende.
	

Neig	mijn	hart	naar	uw
richtlijnen	en	niet	naar	winstbejag.
Laat	mij	uw	wegen	gaan,	en	leven.
	

De	Heer	zei	tot	zijn
dienaar:	In	gerechtigheid	heb	ik	jou
geroepen.	Ik	zal	je	bij	de	hand	nemen
en	ik	maak	je	tot	een	licht	voor	alle
volken.
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Paulus	schreef:	Laat	de
Heer	uw	vreugde	blijven;	ik	zeg	u
nogmaals:	wees	altijd	verheugd.	Laat
iedereen	u	kennen	als	vriendelijke
mensen.	De	Heer	is	nabij.
	

Jezus	pakte	de	hand	van
het	gestorven	kind	vast	en	zei	tegen
haar:	“Talita	koem!”	In	onze	taal
betekent	dat:	“Meisje,	Ik	zeg	je,	sta
op!”	Meteen	stond	het	meisje	op	en
begon	heen	en	weer	te	lopen.
	

Jezus	zegt:	Niet	één	mus
zal	ter	aarde	vallen	zonder	uw	Vader.
En	de	haren	van	uw	hoofd	zijn	ook	alle
geteld.	Weest	dan	niet	bevreesd.
	

Paulus	schreef	over	zijn
ambt:	Wij	willen	niet	over	uw	geloof
heersen,	maar	juist	bijdragen	aan	uw
vreugde.
	

Een	schrifttekst	zegt	over
Jezus:	Zij	zullen	hun	blik	richten	op
hem	die	ze	hebben	doorstoken.
	

Met	Jezus	ging	in
vervulling	wat	gezegd	is	door	de
profeet	Jesaja:	Hij	zal	geen
woordenstrijd	aangaan	en	zijn	stem
niet	verheffen,	noch	dooft	hij	de
kwijnende	vlam.	Op	zijn	naam	zullen
alle	volken	hun	hoop	vestigen.
	

Johannes	de	doper	zei
over	Jezus:	ik	wist	niet	wie	hij	was,
maar	hij	die	mij	gezonden	heeft	om
met	water	te	dopen,	zei	tegen	mij:
“Wanneer	je	ziet	dat	de	Geest	op
iemand	neerdaalt	en	blijft	rusten,	dan
is	dat	degene	die	doopt	met	de	heilige
Geest.”
	

Omdat	u	alles	kunt,
Heer,	ontfermt	u	zich	over	iedereen.
Alles	wat	er	is	hebt	u	lief.
	

God	heeft	Christus	als
hoofd	aangesteld	voor	de	kerk,	die	zijn
lichaam	is,	de	volheid	van	hem	die
alles	in	allen	vervult.
	

Jozef	vergaf	zijn	broers
en	zei:	Wees	maar	niet	bang.	Jullie
hadden	kwaad	tegen	mij	in	de	zin,
maar	God	heeft	dat	ten	goede
gekeerd,	om	te	bewerken	wat	er	nu
gebeurt:	dat	een	groot	volk	in	leven
blijft.
	

Jezus	zegt:	Ga	door	de
nauwe	poort	naar	binnen.	Want	smal	is
de	weg	naar	het	leven.
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Jezus	zegt:	Ik	laat	jullie
vrede	na;	mijn	vrede	geef	ik	jullie,
zoals	de	wereld	die	niet	geven	kan.
Maak	je	niet	ongerust	en	verlies	de
moed	niet.
	

Johannes	schreef:	We
moeten	niet	liefhebben	met	de	mond,
met	woorden,	maar	waarachtig,	met
daden.
	

Jezus	zei:	Kom	tot
inkeer,	want	het	koninkrijk	van	de
hemel	is	nabij!
	

Moge	in	de	dagen	van
de	Messias	de	rechtvaardige	bloeien,
de	vrede	wereldwijd	zijn	tot	de	maan
niet	meer	bestaat.	Hij	zal	bevrijden
wie	arm	is	en	om	hulp	roept,	wie	zwak
is	en	geen	helper	heeft.
	

Wij	zijn	in	God,	omdat	we
in	zijn	Zoon	Jezus	Christus	zijn.	Hij	is
de	ware	God,	hij	is	het	eeuwige	leven.
	

Jezus	zegt:	Ieder	die	zijn
leven	wil	behouden,	zal	het	verliezen,
maar	wie	zijn	leven	verliest	omwille
van	mij	en	het	evangelie,	zal	het
behouden.
	

Eens	zal	de	dag	komen
dat	God	zal	rechtspreken	tussen	de
volken,	over	machtige	naties	een
oordeel	vellen.	Zij	zullen	hun
zwaarden	omsmeden	tot	ploegijzers	en
hun	speren	tot	snoeimessen.	Geen	volk
zal	nog	het	zwaard	trekken	tegen	een
ander	volk,	geen	mens	zal	meer	weten
wat	oorlog	is.
	

Ons	resten	geloof,	hoop
en	liefde,	deze	drie,	maar	de	grootste
daarvan	is	de	liefde.
	

Eens	was	u	geen	volk,	nu
bent	u	Gods	volk.
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