
Deze	dagelijkse
bijbelteksten	worden	tijdens
het	middaggebed	in	Taizé
gelezen.	De	verwijzing	geeft
een	wat	langere	tekst	aan.

Bijbelteksten	voor	elke	dag
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Jezus	zegt:	Gelukkig

wie	nederig	van	hart	zijn,	want	voor
hen	is	het	koninkrijk	van	de	hemel.
Gelukkig	de	treurenden,	want	zij
zullen	getroost	worden.
	

Na	de	toewijding	van	het
kind	Jezus	in	de	tempel	keerden	zijn
ouders	met	hem	terug	naar	Galilea,
naar	hun	woonplaats	Nazaret.	Het
kind	groeide	op,	werd	sterk	en	was
begiftigd	met	wijsheid;	Gods	genade
rustte	op	hem.
	

Mozes	sprak	tot	het	volk:
U	mag	uw	God	niet	vergeten.	Was	hij
het	niet	die	u	uit	de	slavernij
bevrijdde;	die	u	veilig	door	die	grote
woestijn	leidde,	dat	dorre	land	waar
geen	water	te	vinden	is;	die	voor	u
water	liet	ontspringen	uit	de	rots?
	

Ik	blijf	naar	u	uitzien,
God,	u	lof	brengen,	meer	en	meer.
Mijn	mond	verhaalt	van	uw
gerechtigheid.
	

Jezus	nam	de	doofstomme
man	apart	en	zei	tegen	hem:	“Effata!”,
wat	betekent:	“Ga	open!”	Meteen
gingen	zijn	oren	open,	zijn	tong	kwam
los	en	hij	kon	normaal	spreken.
	

Wie	is	een	God	als	u,	Heer,
die	schuld	vergeeft	en	aan	zonde
voorbijgaat?
	

Jezus	zegt:	Vraag	en	er	zal
je	gegeven	worden,	zoek	en	je	zult
vinden,	klop	en	er	zal	voor	je	worden
opengedaan.
	

Jezus	zei	tot	zijn
leerlingen:	Jullie	zijn	het	zout	van	de
aarde.	Maar	als	het	zout	zijn	smaak
verliest,	hoe	kan	het	dan	weer	zout
gemaakt	worden?
	

De	Heer	zei	tot	Jeremia:
Voordat	ik	je	vormde	in	de
moederschoot,	had	ik	je	al	uitgekozen
en	aan	mij	gewijd.
	

Dit	is	het	begin	van	het
Evangelie	van	Jezus	Christus,	de	Zoon
van	God.	Volgens	wat	geschreven
staat	in	Jesaja,	de	profeet:	Let	op,	ik
zend	mijn	bode	voor	je	uit,	hij	zal	je
een	weg	banen.	Een	stem	roept	in	de
woestijn:	maak	de	weg	van	de	Heer
gereed,	maak	recht	zijn	paden!
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Jezus	zei:	Ik	loof	u,
Vader,	Heer	van	hemel	en	aarde,	om
voor	wijzen	en	verstandigen	te	hebt
verborgen,	wat	u	aan	eenvoudige
mensen	hebt	onthuld.
	

Jezus	zegt:	Ik	verzeker
jullie:	alles	wat	jullie	gedaan	hebben
voor	een	van	de	onaanzienlijksten	van
mijn	broeders	of	zusters,	dat	hebben
jullie	voor	mij	gedaan.
	

Schep,	o	God,	een	zuiver
hart	in	mij,	vernieuw	mijn	geest,	maak
mij	standvastig,	neem	uw	heilige	geest
niet	van	mij	weg.
	

U	moet	uzelf	niet
aanpassen	aan	deze	wereld,	maar
veranderen	door	uw	gezindheid	te
vernieuwen,	om	zo	te	ontdekken	wat
God	wil	en	wat	goed,	volmaakt	en	Hem
welgevallen	is.
	

Jezus	zegt:	Wanneer	je
je	offergave	naar	het	altaar	brengt	en
je	je	daar	herinnert	dat	je	broeder	of
zuster	je	iets	verwijt,	laat	je	gave	dan
bij	het	altaar	achter;	ga	je	eerst	met
die	ander	verzoenen	en	kom	daarna	je
offer	brengen.
	

Wat	u	vanaf	het	begin
hebt	gehoord,	laat	dat	in	u	blijven.	Dan
zult	u	in	de	Zoon	en	in	de	Vader
blijven.
	

Vrede,	vrede	voor
iedereen,	ver	weg	of	dichtbij	–	zegt	de
Heer	–,	ik	zal	genezing	brengen.
	

Jezus	zegt:	Als	jullie
vasten,	was	dan	je	gezicht	en	wrijf	je
hoofd	in	met	olie,	zodat	niemand	ziet
dat	je	aan	het	vasten	bent,	alleen	je
Vader,	die	in	het	verborgene	is.
	

Goed	is	de	HEER	voor
degene	die	hoopt,	voor	iedereen	die
Hem	zoekt.	Het	is	goed	om	in	stilte	op
redding	van	de	HEER	te	wachten.
	

De	Heer	zegt:	Wees	niet
bang,	want	ik	ben	bij	je.	Ik	ben	je	God,
ik	zal	je	sterken,	ik	zal	je	helpen.	Ik
ondersteun	je,	ik	ben	je	behoud.
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Je	weet	wat	de	Heer	van
je	wil:	niets	anders	dan	recht	te	doen,
trouw	te	betrachten	en	nederig	de	weg
te	gaan	van	je	God.
	

Wees	mij	genadig,
God,	in	uw	trouw,	u	bent	vol
erbarmen,	doe	mijn	fouten	teniet,	was
mij	schoon	van	alle	schuld,reinig	mij
van	mijn	zonden.
	

Wij	volgen	u	met	heel
ons	hart,	Heer,	wij	hebben	ontzag	voor
u	en	zoeken	u.	Red	ons	door	uw
wonderbare	daden.
	

Wie	door	de	Heer	zijn
bevrijd,	keren	terug,	gekroond	met
eeuwige	vreugde.
	

Zaai	rechtvaardig!	Oogst
met	liefde!	Het	is	tijd	om	de	Heer	te
smeken,	dat	hij	nadert	met	de	regen
van	zijn	goedheid.
	

Jezus	zegt:	Ieder	die
alles	heeft	achtergelaten	omwille	van
mijn	naam,	zal	veel	meer	ontvangen	en
deel	krijgen	aan	het	eeuwige	leven.
	

Johannes	de	Doper	zag
Jezus	naar	zich	toe	komen,	en	hij	zei:
Daar	is	het	lam	van	God,	dat	de	zonde
van	de	wereld	wegneemt.
	

Om	aan	armen	het	goede
nieuws	te	brengen	heeft	de	Heer	mij
gezonden,	om	aan	verslagen	harten
hoop	te	bieden	en	om	aan	gevangenen
hun	vrijlating	bekend	te	maken.
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