
Deze	dagelijkse
bijbelteksten	worden	tijdens
het	middaggebed	in	Taizé
gelezen.	De	verwijzing	geeft
een	wat	langere	tekst	aan.

Bijbelteksten	voor	elke	dag
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Toen	Jezus	van

gedaante	veranderde,	wierpen	zijn
leerlingen	zich	neer	en	verborgen	uit
angst	hun	gezicht.	Jezus	kwam
dichterbij,	raakte	hen	aan	en	zei:	“Sta
op,	jullie	hoeven	niet	bang	te	zijn.”
	

Laten	we	ons	ontdoen
van	de	praktijken	van	de	duisternis.
Omkleed	u	met	de	Heer	Jezus
Christus.
	

De	wereld	met	haar
begeerte	gaat	voorbij,	maar	wie	Gods
wil	doet	blijft	tot	in	eeuwigheid.
	

Jezus	zei:	De	Vader	zelf
heeft	jullie	lief,	omdat	jullie	mij
liefhebben	en	geloven	dat	ik	van	God
ben	gekomen.	Nu	verlaat	ik	de	wereld
weer	en	ga	ik	terug	naar	de	Vader.
	

Omwille	van	mijn	volk	zal
ik	niet	zwijgen	en	ben	ik	niet	stil,
totdat	het	licht	van	haar	gerechtigheid
daagt.	Alle	volken	zullen	je
gerechtigheid	zien.	Men	zal	je	noemen
bij	een	nieuwe	naam	die	de	Heer	zelf
heeft	bepaald.
	

U	was	dood	door	uw
zonden,	maar	God	heeft	u	samen	met
Christus	levend	gemaakt	toen	hij	ons
al	onze	zonden	kwijtschold.
	

De	geboden	van	de	Heer
zijn	heel	dichtbij,	in	uw	mond	en	in	uw
hart;	u	kunt	ze	volbrengen.
	

Jezus	zegt:	Wie	het
water	drinkt	dat	ik	hem	geef,	zal	nooit
meer	dorst	krijgen.	Het	water	dat	ik
geef,	zal	in	hem	een	bron	worden
waaruit	water	opwelt	dat	eeuwig	leven
geeft.
	

Wie	uw	naam	kent,	Heer,
kan	op	u	vertrouwen,	u	verlaat	niet
wie	u	zoeken.
	

Jezus	zegt:	Gelukkig	zijn
zij	die	naar	het	woord	van	God
luisteren	en	ernaar	leven.
	

Wie	zegt	in	God	te
blijven,	behoort	in	de	voetsporen	van
Jezus	te	treden.
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Verkondig	dit	met	luid
gejuich,	laat	het	horen,	laat	weten	tot
aan	de	einden	der	aarde:	De	Heer
heeft	zijn	dienaar	verlost.
	

Jezus	zegt:	De
Mensenzoon	zal	worden	uitgeleverd
aan	de	hogepriesters	en	de
schriftgeleerden,	die	hem	ter	dood
zullen	veroordelen.	Ze	zullen	hem
uitleveren	en	kruisigen.	Maar	op	de
derde	dag	zal	hij	worden	opgewekt	uit
de	dood.
	

Mogen	heel	uw	geest,
ziel	en	lichaam	zuiver	bewaard	zijn	bij
de	komst	van	onze	Heer	Jezus
Christus.	God	die	u	roept	is	trouw.
	

U	bent	licht,	door	uw
bestaan	in	de	Heer.	Ga	de	weg	van	de
kinderen	van	het	licht.	Het	licht	brengt
goedheid	voort	en	gerechtigheid	en
waarheid.
	

De	Heer	richt	zijn	oog
naar	de	hemel	en	op	de	aarde.	Hij
verheft	uit	het	stof	wie	berooid	is,	uit
het	vuil	tilt	hij	op	wie	alles	ontbeert.
	

Mozes	zei:	God	is	een
rots,	hij	staat	voor	recht;	alles	wat	hij
doet	is	volmaakt.
	

Paulus	schreef:	Door	de
kerk	zal	de	wijsheid	van	God	in	al	haar
schakeringen	bekend	worden,	naar	het
eeuwenoude	plan	dat	hij	heeft
verwezenlijkt	in	Christus	Jezus.
	

Hoewel	het	eigenlijk	niet
kon,	bleef	Abraham	hopen	en	geloven
dat	hij	de	vader	van	vele	volken	zou
worden.
	

Wie	is	een	God	als	u,
Heer,	die	schuld	vergeeft?	Opnieuw
zult	u	zich	over	ons	ontfermen	en	al
onze	zonden	tenietdoen.
	

We	hebben	verdriet	maar
toch	zijn	we	altijd	verheugd,	we	zijn
arm	maar	toch	maken	we	velen	rijk,
we	bezitten	niets	maar	toch	hebben
we	alles.
	

Jezus	zegt:	Ik	ben	de
opstanding	en	het	leven.	Wie	in	mij
gelooft	zal	leven,	ook	wanneer	hij
sterft.
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Allen	zien	hoopvol	naar
u	uit,	Heer.	Gul	is	uw	hand	geopend,	u
vervult	het	verlangen	van	alles	wat
leeft.
	

Laat	u	door	niemand	iets
voorschrijven	op	het	gebied	van	eten
en	drinken	of	het	vieren	van
feestdagen,	nieuwe	maan	en	sabbat.
Dit	allas	is	slechts	een	schaduw	van
wat	komt	–	de	werkelijkheid	is
Christus.
	

Ik	zal	juichen	voor	de
Heer,	jubelen	voor	de	God	die	mij	redt.
	

Heb	de	Heer,	uw	God,
lief	met	heel	uw	hart	en	met	heel	uw
ziel	en	met	heel	uw	kracht	en	met	heel
uw	verstand,	en	uw	naaste	als	uzelf.
	

Als	je	misdadige	ketenen
losmaakt,	de	verdrukten	bevrijdt,	je
brood	deelt	met	de	hongerige,
onderdak	biedt	aan	armen	zonder
huis,	dan	breekt	je	licht	door	als	de
dageraad	en	zul	je	voorspoedig
herstellen.
	

Jezus	zei	tot	zijn
leerlingen:	Jullie	hebben	niet	mij
uitgekozen,	maar	ik	jullie.
	

Jezus	zei	tot	zijn
leerlingen:	Blijf	wakker	en	bid	dat
jullie	niet	in	beproeving	komen;	de
geest	is	wel	gewillig,	maar	het	lichaam
is	zwak.
	

De	dood	is	niet	door
God	gemaakt.	God	vindt	geen	vreugde
in	de	ondergang	van	enig	levend
wezen.	Hij	heeft	alles	geschapen	om
het	te	laten	bestaan.
	

Jezus	zei:	Wanneer	ik	van
de	aarde	omhooggeheven	word,	zal	ik
iedereen	naar	mij	toe	halen.
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