
Deze	dagelijkse
bijbelteksten	worden	tijdens
het	middaggebed	in	Taizé
gelezen.	De	verwijzing	geeft
een	wat	langere	tekst	aan.

Bijbelteksten	voor	elke	dag
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God,	u	hebt	mijn	leven

aan	de	dood	ontrukt.	Nu	kan	ik
wandelen	onder	Gods	hoede	in	het
licht	van	het	leven.
	

Christus	is	voor	allen
gestorven	opdat	de	levenden	niet
langer	voor	zichzelf	zouden	leven,
maar	voor	hem	die	voor	hen	is
gestorven	en	is	opgewekt.
	

Jezus	zegt:	Wie	achter	mij
aan	wil	komen,	moet	zichzelf
verloochenen,	zijn	kruis	op	zich	nemen
en	mij	volgen.
	

We	zijn	door	de	doop	in	de
dood	van	Christus	met	hem	begraven
om,	zoals	Hij	door	de	macht	van	de
Vader	uit	de	dood	is	opgewekt,	een
nieuw	leven	te	leiden.
	

PASEN		Bij	het	graf	van
Jezus	zei	de	engel	tot	de	vrouwen:
Wees	niet	bang,	ik	weet	dat	jullie
Jezus,	de	gekruisigde,	zoeken.	Hij	is
niet	hier,	hij	is	immers	opgestaan,
zoals	hij	gezegd	heeft.
	

We	hebben	het	zwaar	te
verduren	gehad,	boven	onze	krachten.
Dat	liet	ons	beseffen	dat	we	niet	op
onszelf	moeten	vertrouwen,	maar
alleen	op	de	God	die	de	doden	opwekt.
	

In	mijn	nachtelijke	visioen
zag	ik	dat	er	met	de	wolken	van	de
hemel	iemand	kwam	die	eruitzag	als
een	mens.	Alle	volken,	welke	taal	zij
ook	spraken,	dienden	hem.	Zijn
heerschappij	was	een	eeuwige
heerschappij	die	nooit	te	gronde	zou
gaan.
	

Uit	de	Psalmen:	Ik
beschouw	het	werk	van	uw	handen,
Heer,	ik	strek	mijn	handen	naar	u	uit,
dorstig	als	droge	aarde.
	

Omdat	u	zijn	kinderen
bent,	heeft	God	ons	de	Geest	van	zijn
Zoon	gegeven,	die	“Abba,	Vader”
roept.
	

God,	door	wie	u	geroepen
bent	om	één	te	zijn	met	zijn	Zoon	Jezus
Christus,	is	trouw.
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Moge	uw	hart	verlicht
worden,	zodat	u	zult	zien	waarop	u
hopen	mag	nu	God	u	geroepen	heeft.
	

Een	week	na	de
opstanding	waren	de	leerlingen
samen,	Jezus	kwam	in	hun	midden
staan.	‘Ik	wens	jullie	vrede!’	zei	hij,	en
daarna	richtte	hij	zich	tot	Tomas:	‘Leg
je	vingers	hier	en	kijk	naar	mijn
handen,	en	leg	je	hand	in	mijn	zij.
Wees	niet	langer	ongelovig,	maar
geloof.’
	

Laten	we	God	naderen
met	een	oprecht	hart	en	een	vast
geloof.	Laten	we	zonder	te	wankelen
datgene	blijven	belijden	waarop	we
hopen,	want	hij	die	de	belofte	heeft
gedaan	is	trouw.
	

Jezus	zegt:	Heb	de	Heer,
uw	God,	lief	met	heel	uw	hart	en	met
heel	uw	ziel	en	met	heel	uw	kracht.
Heb	uw	naaste	lief	als	uzelf.	Er	zijn
geen	geboden	belangrijker	dan	deze.
	

Voert	u	het	woord,	laat
dan	Gods	woorden	doorklinken	in	wat
u	zegt.	Helpt	u	anderen,	doe	dat	dan
vanuit	de	kracht	die	God	u	geeft.	Want
zo	doet	u	alles	tot	eer	van	God,	dankzij
Jezus	Christus.
	

Wij	zwoegen	en	strijden,
omdat	wij	onze	hoop	gevestigd	hebben
op	de	levende	God,	die	de	redder	is
van	alle	mensen.
	

Jezus	zegt:	Zoals	ik	jullie
heb	liefgehad,	zo	moeten	jullie	elkaar
liefhebben.	Daaraan	zal	iedereen	zien
dat	jullie	mijn	leerlingen	zijn.
	

Christus	is	uit	de	dood
opgewekt,	als	de	eerste	van	de
gestorvenen.	Zoals	wij	door	Adam
allen	sterven,	zo	zullen	wij	door
Christus	allen	levend	worden	gemaakt.
	

Terwijl	twee
leerlingen	op	weg	naar	Emmaüs	met
elkaar	spraken	over	alles	wat	er	was
voorgevallen,	kwam	Jezus	zelf	naar
hen	toe	en	liep	met	hen	mee.
	

Jij	die	ontzag	hebt	voor
de	Heer,	vertrouw	op	hem.	Hoop	op
het	goede,	op	ontferming	en	eeuwige
vreugde.
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Mozes	antwoordde	de
Heer:	“Ik	ben	geen	goed	spreker.”	De
Heer	antwoordde	hem:	“Ik	zal	bij	je
zijn	als	je	moet	spreken	en	je	de
woorden	in	de	mond	leggen.”
	

Jezus	zegt:	Mijn	moeder
en	mijn	broers	zijn	degenen	die	naar
het	woord	van	God	luisteren	en	ernaar
handelen.
	

De	rechtvaardigen
vinden	redding	bij	de	Heer,	hij	is	hun
toevlucht	in	tijden	van	nood.	Hij	redt
hen,	want	zij	schuilen	bij	hem.
	

Heb	elkaar	vóór	alles
innig	lief,	want	liefde	bedekt	tal	van
zonden.
	

Na	Jezus’	hemelvaart
gingen	zijn	leerlingen	op	weg	om
overal	het	nieuws	bekend	te	maken.
De	Heer	hielp	hen	daarbij	en	zette	hun
verkondiging	kracht	bij.
	

Jezus	zegt:	Ik	ben
gekomen	om	het	leven	te	geven	in	al
zijn	volheid.
	

De	wijsheid	van	God
laat	zich	gemakkelijk	zien	aan	wie
haar	liefheeft,	ze	laat	zich	vinden	door
wie	haar	zoekt.
	

Wees	één	van	geest.	Aan
u	is	de	genade	geschonken	niet	alleen
in	Christus	te	geloven,	maar	ook
omwille	van	hem	te	lijden.
	

Jezus	zei	over	Johannes
de	Doper:	Hij	is	degene	over	wie
geschreven	staat:	Let	op,	ik	zend	mijn
bode	voor	je	uit,	hij	zal	een	weg	voor	je
banen.
	

Jezus	zegt:	Gelukkig
jullie	die	honger	hebben,	want	je	zult
verzadigd	worden.	Gelukkig	wie	nu
huilt,	want	je	zult	lachen.
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