
Deze	dagelijkse
bijbelteksten	worden	tijdens
het	middaggebed	in	Taizé
gelezen.	De	verwijzing	geeft
een	wat	langere	tekst	aan.

Bijbelteksten	voor	elke	dag
MEI	2026
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Het	is	een	blijk	van	Gods

genade	wanneer	u	verdraagt	wat	u
moet	lijden	voor	uw	goede	daden.	Dat
is	uw	roeping;	ook	Christus	heeft
geleden,	om	uwentwil,	en	u	daarmee
een	voorbeeld	gegeven.	Treed	dus	in
zijn	voetsporen.
	

Zegen	uw	vervolgers;
zegen	hen,	vervloek	hen	niet.	Wees	blij
met	wie	zich	verblijdt,	heb	verdriet
met	wie	verdriet	heeft.
	

Jezus	zegt:	Wees	niet
ongerust,	maar	vertrouw	op	God	en	op
mij.
	

De	Heer	zei	tot	zijn	volk:
Ik	heb	jullie	van	de	moederschoot	af
gedragen.	Tot	in	je	ouderdom	blijf	ik
dezelfde.	Ik	zal	je	steunen	en
beschermen.
	

In	Christus	zijn	wij	door
zijn	bloed	verlost	en	zijn	onze	zonden
vergeven,	dankzij	zijn	rijke	genade.
	

U	bent	een	bouwwerk	van
God.	Overeenkomstig	de	taak	die	God
mij	uit	genade	heeft	opgelegd,	heb	ik
het	fundament	gelegd,	en	anderen
bouwen	daarop	voort.	Laat	ieder	erop
letten	hoe	hij	bouwt,	want	niemand
kan	een	ander	fundament	leggen	dan
er	al	ligt	–	Jezus	Christus	zelf.
	

God	zegt:	Ik,	de	Heer,
schenk	liefde,	rechtvaardigheid	en
recht	op	aarde,	want	daar	schep	ik
behagen	in.
	

In	Christus	heeft	God	in
heel	zijn	volheid	willen	wonen	en	door
hem	en	voor	hem	alles	met	zich	willen
verzoenen.
	

Veronachtzaam	de	genade
die	je	geschonken	is	niet.
	

Jezus	zei	tot	zijn
leerlingen:	Nog	een	korte	tijd	en	de
wereld	zal	mij	niet	meer	zien,	maar
jullie	zullen	mij	wel	zien,	want	ik	leef
en	ook	jullie	zullen	leven.
	

De	Heer	zegt:	Roep	mij
aan,	en	ik	zal	je	antwoorden,	ik	zal	je
grote,	wonderlijke	dingen
bekendmaken,	dingen	die	je	volkomen
onbekend	zijn.
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Houd	de	onderlinge	liefde
in	stand	en	houd	de	gastvrijheid	in	ere,
want	zo	hebben	sommigen	zonder	het
te	weten	engelen	ontvangen.
	

Jezus	die	door	God
gezonden	is,	spreekt	de	woorden	van
God,	en	God	schenkt	de	Geest	in
overvloed.
	

Christus	nam	de	gestalte
aan	van	een	slaaf.	En	als	mens
verschenen,	heeft	hij	zich	vernederd
en	werd	gehoorzaam	tot	in	de	dood	–
de	dood	aan	het	kruis.	Daarom	heeft
God	hem	hoog	verheven	en	hem	de
naam	geschonken	die	elke	naam	te
boven	gaat.
	

De	Geest	helpt	ons	in
onze	zwakheid;	wij	weten	immers	niet
wat	we	in	ons	gebed	tegen	God
moeten	zeggen,	maar	de	Geest	zelf
pleit	voor	ons	met	woordloze	zuchten.
	

Jezus	zei:	Ik	zal	de	Vader
vragen	jullie	een	andere	pleitbezorger
te	geven,	die	altijd	bij	je	zal	zijn:	de
Geest	van	de	waarheid.
	

Jezus	bad:	Vader,	nu	is
de	tijd	gekomen,	toon	nu	de	grootheid
van	uw	Zoon,	dan	zal	de	Zoon	uw
grootheid	tonen	en	iedereen	die	u	hem
gegeven	hebt	het	eeuwige	leven
schenken.
	

Hij	die	jullie	onderricht
gaf,	zal	zich	niet	langer	verbergen.
Met	eigen	ogen	zul	je	hem	zien,	met
eigen	oren	zul	je	een	stem	achter	je
horen	zeggen:	“Dit	is	de	weg	die	je
moet	volgen.”
	

Wie	iets	weggeeft,	moet
dat	zonder	bijbedoeling	doen.	Wie
barmhartig	voor	een	ander	is,	moet
daarin	blijmoedig	zijn.
	

Jezus	zei	tegen	zijn
leerlingen:	De	oogst	is	groot,	maar	er
zijn	weinig	arbeiders.	Vraag	dus	de
eigenaar	van	de	oogst	of	hij	arbeiders
wil	sturen	om	de	oogst	binnen	te
halen.
	

Johannes	schrijft	over
Jezus:	Het	licht	schijnt	in	de	duisternis
en	de	duisternis	heeft	het	niet	in	haar
macht	gekregen.
	

Ik	zei:	“Ik	beken	de	Heer
mijn	ontrouw”	–	en	u	vergaf	mij	mijn
zonde,	mijn	schuld.
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De	Heer	zegt:	Ik	zal	jullie
een	nieuw	hart	geven,	ik	zal	je
versteende	hart	uit	je	lichaam	halen	en
je	er	een	levend	hart	voor	in	de	plaats
geven.	Ik	zal	jullie	mijn	geest	geven.
	

PINKSTEREN		Vol	van
uw	schepselen	is	de	aarde,	Heer.	Zend
uw	adem	en	zij	worden	geschapen,	zo
geeft	u	de	aarde	een	nieuw	gelaat.
	

De	Heer	is	gebroken
mensen	nabij,	hij	redt	wie	zwaar	wordt
getroffen.
	

Petrus	zei:	God,	die	weet
wat	er	in	de	mensen	omgaat,	heeft
blijk	gegeven	van	zijn	vertrouwen	in
alle	volken	door	hun	de	heilige	Geest
te	schenken.
	

Heb	altijd	ontzag	voor
de	Heer.	Dan	heb	je	een	toekomst,	je
hoop	gaat	niet	verloren.
	

Jezus	zei	tot	zijn
leerlingen:	Wanneer	ze	jullie
beschuldigen,	vraag	je	dan	niet
bezorgd	af	hoe	je	je	moet	verdedigen
of	wat	je	moet	zeggen,	want	de	heilige
Geest	zal	jullie	op	dat	moment	ingeven
wat	je	moet	zeggen.
	

Christus	is	eenmaal	is
geofferd	om	de	zonden	van	velen	te
dragen.	Voor	een	tweede	maal	zal	hij
verschijnen	om	te	redden	wie	hem
verwachten,	maar	dan	gaat	het	niet
meer	om	de	zonde.
	

Moge	God,	die	ons	hoop
geeft,	u	in	het	geloof	geheel	en	al
vervullen	met	vreugde	en	vrede,	zodat
uw	hoop	overvloedig	zal	zijn	door	de
kracht	van	de	heilige	Geest.
	

Wees	blij,	wees
getroost,	leef	in	vrede	met	elkaar	–
dan	zal	de	God	van	de	liefde	en	de
vrede	met	u	zijn.
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